Vrolijkheid in
asielzoekerscentra




Vrolijkheid en hoop brengen in asielzoekerscentra

ledere dag vluchten er kinderen en jongeren voor geweld en onderdrukking.
Sommigen komen naar Nederland waar ze met of zonder ouders in asielzoekers-
centra wachten op de beslissing of ze mogen blijven. De lange en onzekere
asielprocedure en de vele verhuizingen zorgen bij hen voor een gevoel van
onzekerheid, terwijl zij juist zoveel behoefte hebben aan stabiliteit, veiligheid en
continuiteit in hun jonge leven.

Stichting De Vrolijkheid, een netwerk van
professionele kunstenaars, vrijwilligers,
kinderen, jongeren en ouders, organiseert
wekelijks het KunstLab met meer dan
100 kunstprojecten bij 30 azc's.

Via dans, theater, muziek, nieuwe media
en beeldende kunst geven kinderen en
jongeren vorm aan hun eigen verhalen.
Hun belevingswereld staat centraal.
Kunst en creativiteit versterken hun

veerkracht en zelfvertrouwen en bieden
hen de mogelijkheid hun talenten te
ontdekken en te ontwikkelen.

Met steun van Kerk in Actie is het
Vakantie KunstLab ontwikkeld, zodat jonge
azc-bewoners ook in de schoolvakanties
creatieve workshops kunnen bezoeken.
Met een feestelijke presentatie voor
bewoners van azc's worden de workshops
afgesloten.

Meer info op kerkinactie.nl/vrolijkheid

" Jougeren versterken hun veerkracht
en ontwikkelen hun falenten, Kuust is een
wiiversele taal die dat mo‘gclijk maakt,

Jongerencodrdinator azc

Met de opbrengst van de collecte ondersteunt
Kerk in Actie Stichting De Vrolijkheid om met
creatieve en kunstactiviteiten vrolijkheid te
brengen in het leven van kinderen in azc's.

Helpt u mee?

Uw gift is welkom via de collecte of op NL 89 ABNA 0457 457 457,
t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. De Vrolijkheid of doneer online.
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